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Bu kitapçıktaki dualar, Kur'an-ı Kerim ile hadis kaynakları ve dua kitaplarından derlenmiştir. Tavaf ve Sa'y esnasında bu duaların okunması güzel olmakla birlikte zorunlu değildir. İsteyen içinden geldiği gibi başka duaları da okuyabilir. Dualarda kendimiz, anne-babamız, ailemiz, geçmişlerimiz, şehit ve gazilerimiz ile milletimiz, ülkemiz, İslam âlemi ve bütün insanlığın barış, huzur ve selameti için de dua edilmelidir. Önemli olan duanın ihlas ve samimiyetle Cenab-ı Hakk'a derin bir muhabbet ve tazim ile canı gönülden yapılmasıdır. 

Ayrıca duanın diğer insanları rahatsız edecek şekilde bağırarak yapılmamasına da özen gösterilmelidir. 

Yüce Allah, bütün dualarımızı kabul buyursun. 
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Allahım! Umre sa'yi yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle. 
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Bismillahi Allahu Ekber. Allah'ım sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım. 

ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah'a aittir. 

üzerine olsun. 

Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Sen her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. 

Allahım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla, amellerimizi salih ve makbul eyle, manevi kazancımızı asla kesata uğratma. 

Allah'ım! Sen kullarını kutsal beytine çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. 
Bunu bana ihsan ettin. Beni bağışla. Bana merhamet et. Bana sağlık afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter. 

Allah'ım! Ben senin kulunum ve ziyaretine geldim. Her ziyaretçinin ziyaret edilen üzerinde hakkı vardır. Sen ise ziyaret edilenlerin en hayırlısısın. Beni bağışla, bana merhamet et ve beni cehennem ateşinden kurtar. 

Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte bizi cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi! 
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Bismillahi Allahu Ekber! Allah'ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım... 

Allah'a aittir. 

üzerine olsun. 

Rabbim! Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Rabbim! Ben haddimi aştım, beni bağışla. 

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. 

Allah'ım! Bu mukaddes ev senin evindir. Bu Harem senin haremindir. Burası senin güvenli kıldığın yerdir. Kullar ise senin kulundur. Ben de senin bir kulunum ve kulunun oğluyum. Bir yığın günahla ve birçok kötü işler yapmış olarak sana geldim. Allah'ım! Burası ateşten sana sığınma yeridir. Tenimizi ve vücudumuzu cehennem ateşine haram kıl. Sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. 

Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. 

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni salihlere erdir. 

Allah'ım! İmanı bize sevdir ve onunla kalplerimizi süsle. Küfrü, yoldan çıkmayı, azgınlığı ve itaatsizliği bize çirkin göster. Bizi doğrulardan eyle. Allah'ım! 
Kullarını dirilteceğin günde bizi azabından koru. 

Allah'ım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla, amellerimizi salih ve makbul eyle. Ticaretimizi asla kesata uğratma. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi! 
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Bismillahi Allahu Ekber! Allah'ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım. 

Allah'a aittir. 

üzerine olsun. 

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. 

Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. 

Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni yaratan sensin. Ben senin kulunum ve gücüm yettiğince sana verdiğim söze ve ahdime bağlı kalacağım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyor, günahlarımı sana itiraf ediyorum. Beni affet, çünkü senden başka hiç kimse günahları affedemez. 

Allah'ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, riyadan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. 

Allah'ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, ağlamayan gözden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. 

Allah'ım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla, amellerimizi salih ve makbul eyle. Asla zarar etmeyecek manevi bir ticaret nasip et. 

Ey kalplerde olanı bilen Allah'ım! Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi! 
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Bismillahi Allahu Ekber! Allah'ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım. 

Allah'a aittir. 

üzerine olsun. 

Allah'ım! Beni rahmetine ulaştır. Bana, bağışlamana vesile olacak işler yapmayı nasip et. Her türlü günahtan uzak kıl. Her türlü iyiliği elde etmeyi nasip eyle, Cennete kavuştur, Cehennem ateşinden kurtar. 

Rabbim! Verdiğin rızıkla beni kanaatkâr kıl ve bana verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli eyle. Elde edemediğim her hayırlı şeyin yerine daha iyisini nasip et. 

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. 

Allah'ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen “gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilirsin.” 

Allah'ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bunlardan da beni ancak sen korursun. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi! 
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Bismillahi Allahu Ekber! Allah'ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım. 

Allah'a aittir. 

üzerine olsun. 

Rabbim! Bana, katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin. 

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. 

Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. 

Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. 

Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. 

Allah'ım! Hiçbir gölgenin olmadığı ve yüce zatından başka hiçbir şeyin baki kalmadığı ogünde beni Arşının gölgesinde gölgelendir. Muhammed Aleyhisselam'ın havzından öyle bir afiyetle içir ki bir daha ebediyen susuzluk çekmeyeyim. 

Allah'ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm iyilikleri 


bana lütfetmeni niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz ve amelden de sana sığınıyorum. Allah'ım! Kulun ve elçin Hz. Muhammed'in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. 
Muhammed'in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi! 


Ürt ii 5 


vi 


ĞI 


pi 
" 


- Lİ # *.. ..# .. Pr Mn ii 
355-YI Mr > SU! la p» Let LİSJ 


elk Giz eleği G3 gö özlasiğ ENİ E:83 ie EE İ E5 ğa si ça 


YS İLYİL Byüzz geli 15 Yİ yakı 3 


İİ Lia |. - / ..Zz 
Sk5 SN G3 VASİ Sali Se EŞİ JAR 


KE 05 Ea Za Baz giz Gİ gi u iz İZ 535 vi b 5 Gyz 


ZSES dal) yn Eye ALVE UC 


5 lg Wi ös yi m a 
Kr ELE sy iç GN gi G5 


GİEK) GN a Eşi GİsSİZ YEN liz 


lal 5 GİĞE verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım. 

Allah'a aittir. 

üzerine olsun. 

Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bizim kurtuluş ve doğruluğa ulaşmamızı kolaylaştır. 

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. 

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. 

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et. 

Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. 
Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. 

Allah'ım! Yüce zâtının benim üzerimde birçok hakkı olduğu gibi senin kullarının da üzerimde birçok hakkı vardır. Allah'ım! Sana karşı olan eksikliklerimi bağışla. Yarattıklarına karşı olanlardan da beni kurtar. Bana helâlinden ver ki haramdan uzak kalayım, ibadetinle meşgul etki günaha düşmeyeyim. Lütfunu ver ki başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışlaması bol olan Rabbim! 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi! 
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Bismillahi Allahu Ekber! Allah'ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım. 

Allah'a aittir. 

üzerine olsun. 

Allah'ım! Senden kâmil bir iman, doğru bir inanç, bol ve helal güzel rızık, ürperen bir kalp, seni zikreden bir lisan, asla bozmayacağım samimi bir tövbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik vermeni niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Senden sağlık, iffet, emanete riayet, güzel ahlâk ve takdire rıza niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Senden hayırlar ve güzellikler işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle. 

Allah'ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma. 

Rabbimiz! Kıyamet gününde, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi! 
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Allah'ım! Bütün hamdler sanadır. Her çeşit mükemmellik senindir. Her çeşit yücelik sana aittir. Bütün kötülüklerden beri kılmak sana aittir. 

Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. 

Allah'ım! Sen “Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim” buyurdun. “Sen asla vaadinden dönmezsin.” Bana Müslümanlığı nasip ettiğin gibi, Müslüman kalmayı 


ve Müslüman olarak ölmeyi de nasip eyle. 

Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla; şüphesiz, senin her şeye hakkıyla gücün yeter. 

Allah'ım! Beni, misafirlerinin en iyilerinden kıl. Ey âlemlerin Rabbi! Sana kavuşuncaya kadar beni istikametten ayırma. Allah'ım! Beni affet, bana iffet ver. 
Dini-dünyevi hayatım için, ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Korkularımı gider. Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı beni koru. 
Ansızın yeryüzünden gelecek helaktan da sana sığınırım. 

Allah'ım! Benim için bir korunak olan dini hayatımı ıslah eyle. İçinde hayatımı sürdürdüğüm dünyamı benim için yararlı kıl. Dönüp varacağım yer olan âhiret hayatımın her bakımdan güzel olmasını nasip et. 

Allah'ım! Bütün hayırların fazlasıyla olduğu bir hayat lütfet. Ölümü benim için bütün kötülüklerden kurtuluş kıl. 

Allah'ım! Bulunduğumuz bu yerde bizim için bağışlanmadık günah, giderilmedik üzüntü, aşılmadık sıkıntı, ödenmedik borç, şifaya kavuşmamış hastalık, rahmet edilmeyen bir ölü, hidayete erdirilmeyen yolunu şaşırmış biri, derdine çare olunmayan kimse, senin yolunda cihad edenlere yardımını esirgemediğin ve İslam'a düşman olup da rezil etmediğin kimse bırakma. 
Düşmanlarımızı perişan eyle. Senin rızana uygun olup bizim için yararlı bulunan bütün ihtiyaçlarımızı karşıla ve kolaylaştır. 

işlerimizi kolaylaştır. Gönüllerimizi aç. Kalplerimizi nurlandır. İşlerimizi hayırla sonuçlandır. 

Allah'ım! Rahmetini istiyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma. Bütün hareket ve tavırlarımı düzelt. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. 

Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz, sen çok bahşedensin. 

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et. 

Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. 
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Ey Beyt-i Atik'in Rabbi Allah'ım! 

Bizi, babalarımızı, annelerimizi, kardeşlerimizi, çocuklarımızı ve müslüman kardeşlerimizi cehennem ateşinden azad eyle. Ey cömertlik, kerem, fazilet, bağış, lütuf ve ihsan sahibi! 

Allah'ım! Bütün işlerde bizi güzel sonuçlara ulaştır. Bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan ve âhiret azabından koru. 

Allah'ım! Ben senin kulunum. Senin elindeyim, kapına geldim, eşiğine sarıldım. 
Rahmetini umarak, azabından korkarak boyun bükmüş bir vaziyette huzurundayım. Ey ihsanı bol olan! 

Allah'ım! Senden zikrimi yükseltmeni, günahımı kaldırmanı, işimi düzeltmeni, kalbimi temizlemeni, kabrimi aydınlatmanı, günahımı bağışlamanı istiyorum. 
Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Amin! 


? 


Sa'y Duaları 


Sİ A Sİ ig al YİV 2 a gi di 


GİR İM BŞ a sl ish; 

Pr i 11270) ki 

ALSİN İŞ GTA dü,E y i>7411 

Zal & İS LE ZA3 ESİN vaz ağ 


Şİ il ESİ BEŞE eğ 3 


. 5 ..|,. 12215 15 
e 


# 


ŞEN Sİ A8) zle Şiş Ga Giz İİ 


Ç- 


e gis UZ 3gE83 453 akl 3 yakl » 
(SY 3 abi Sİ 8 28 Vu gs aş 
EZ ELE ZAYİ yz EE BN ai G5 gali giz 
Gi e sr ge GİLİ  g 
SİS ŞAN ge di Sağ İZİ üz ti, daa 
GÜLİZ Şİİ üz ki LZ U arizali iL İz Jig Ji : ğe Gİ G3 UŞ Uz İEzİl 


1, e .0i (57 
MİLİ EZ Sİ YE ğe İŞ O 5 


, OE EL PARK | 1.410. is (> 02 

Öe İŞ3 İZ Aa a ya AE LÜLE 

) Ye YEvi Tİ 152 1202 49 €yvedi gs 4 

İN ke a İğ SALE Ala SU ŞE giz iz 


GENİN Gl Kg lak ZAR za gl 


... 


1. ği» ..,T a ru ep pi ge İŞ SN a a İZLİ 3 ya İŞ 


Pi 


E 
ELİ GE İS Bİ RE e özal GA İŞ 


töb5 205 gp ö3lz İİ iz çe Sü za le ENİ İZE en büyüktür ve hamd Allah içindir. 

Allah yücelerin en yücesidir. Sınırsız hamd O'na mahsustur. Sabah akşam tesbih edilen Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. 

Allahtan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Yaşamı veren ve yaşamı sona erdiren de O'dur. 
Hayır, ancak O'nun elindedir. O, her şeye gücü yetendir. 

Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadetlerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. 

Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de, bilinmeyenleri de sen biliyorsun, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. 


Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. 

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. 

Allah'ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz ve ameli bana nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz ve amelden de sana sığınıyorum. Allah'ım! Kulun ve elçin Hz. Muhammed'in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. Muhammed'in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum. 

Allah'ım! Beni öyle bir bağışla ki, iki cihanda da durumum düzelsin. Bana öyle bir rahmet et ki, iki cihanda da mutlu olayım. Öyle içten bir tövbe nasip et ki onu bir daha ebediyen bozmayayım ve bana öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapmayayım. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir. Sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir. Tek başına düşmanlarını hezimete uğratmıştır. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Kâfirler hoş görmese de bizler dini ancak Allah'a has kılarak sadece O'na ibadet ederiz. 

bilir, karşılığını verir. 
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Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en büyüktür ve hamd Allah içindir. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Sadece Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir). O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). 
Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. 

Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygambere uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz. 

Rabbimiz! Biz, “Rabbinize iman edin!” diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. canımızı iyilerle beraber al. 

Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize va'dettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Şüphesiz sen, va'dinden dönmezsin. 

Allah'ım! Gizli veya açık olarak geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Sen dilediğini öne alır dilediğini geri bırakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden başka hiçbir 


ilâh yoktur. 

Allah'ım! Bedenime sağlık ve afiyet ver. Allah'ım! Kulağıma sağlık ve afiyet ver. 
Allah'ım! Gözüme sağlık ve afiyet ver. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. 

Allah'ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü tehlikeye karşı) muhafaza buyur. 

Allah'ım! Ansızın altımızdan gelecek bir tehlike ile helak olmaktan da sana sığınırım. 

Allahım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle! 

Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. 

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Hayat veren de hayata son veren de O'dur. 
Hayır, ancak O'nun elindedir. O, her şeye gücü yetendir. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir. Sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir. Tek başına düşmanlarını hezimete uğratmıştır. 

bilir, karşılığını verir. 
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Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Sadece Allah Samed'dir. ( Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir). O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). 
Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. 
Acizlikten veya eksiklikten dolayı başkasına ihtiyaç duyup da bir yardımcı edinmiş de değildir. O'nu yüceltebildiğin kadar yücelt. 

Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. 

Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen gerçek güç ve kerem sahibisin. 

Rabbimiz! Bize dünyada da âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. 

Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz, sen duayı hakkıyla işitensin. 

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. 

Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. 

Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babamı ve bütün mü'minleri bağışla. 


Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl terbiye edip yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et. 

Allah'ım! Bana, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yaklaştıracak her türlü iş ve davranışı sevmeyi nasip et. 

Allah'ım! İmanı bize sevdir. Onu bizim kalbimize nakşet. Küfrü, fasıklığı ve isyanı ise bize itici kıl. Bizi doğru yolda olanlardan eyle. Allah'ım! Kullarını dirilteceğin günde bizi azabından koru. 

Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahdime bağlı kalacağım, işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyorum, günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni affet; çünkü senden başka hiç kimse günahları affedemez. 

bilir, karşılığını verir. 


Sİ SİNİ 2281 data al Yad Yİ a 2 ak 
SİN diğ 


hi İylz AZSA SİN ğa İl a Ya aş Y 
Deri EŞİN önlü si yö 33 as iz e Şi <4 sini 
AMİ Ç İ33e $E İEÜ İZ 


- 


üyissğ 5-363 UL 


. . 


AİGİSE SE DESE U Z 


EYS Yİ LZ all GS İLİ gi çil Gİ Şİ 

508 AZI 568 agi 

DEDİ viral ENİ rl Nİ yağ 


923 NDA Pİ ğe Nİ İŞİ Öze dö 


Gi A İRİŞ AİR 23058 ei 
54 
li Ul 3 yiz Uça çil liz Gö ai İYES Bİ) b Zİ Sl Za çil 
33) Ki 


p p za z II, ğe Birl GİS AYI a e Sİ EŞİ 


sö SİN ğa 1yi53 SİN ğa 
İla kk 3 U5 gis 

GEİ GAĞİ elzi 1, ği çi 

Pİ İN sisli YU İSİ İİ alzğiş yi Üre çeri 

li GE İle S3 ab EŞİ ARİ 3 

(UN Eİ S8) gs Yu is 
EZ ELE ZAYİ yz EE BN a si G5 gi Glz 
Ez ei p” pü YARAT 3 


55 az aş, ŞİŞ İİ İZ ZE SEZAİ İİ 


en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Mülkün sahibi O'dur. O, Hakkın ta kendisidir. Varlığı birliği apaçıktır. Muhammed Aleyhisselam O'nun elçisidir. 
Vaat ettikleri doğrudur. O, emindir. 

Allah'ım! Bana peygamberinin sünneti üzere yaşamayı ve onun dini üzere sana kavuşmayı nasip et. Beni fitnelerin yoldan çıkarmasından koru. 

Allah'ım! Sen yüceler yücesisin. Şanına yakışır şekilde hakkıyla sana ibadet edemedik. 

Allahım! Sen yüceler yücesisin. Şanına yakışır şekilde hakkıyla seni zikredemedik. 

Allah'ım! Sen yüceler yücesisin. Şanına yakışır şekilde sana şükredemedik. 

Allah'ım! Sen yüceler yücesisin. Ey Allah'ım! Senin şanın ne yücedir! 

Sübhanallah, yarattıkları sayısınca, 

Sübhanallah, rızasınca, 

Sübhanallah, arşı ağırlığınca, 

Sübhanallah, kelimeleri sayısınca. 

Allah'ım! Bana hidayeti nasip ettiğin gibi, Müslüman olarak bu hidayet üzere hayatım sona erene kadar benden bu büyük nimeti çekip almamanı niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Kalbime bir nur ver. Dilime bir nur, gözüme bir nur, kulağıma nur ver. Sağıma, soluma, üstüme, altıma, önüme, arkama bir nur ver. Benim nefsime bir nur ver. 

Allah'ım! Bana öğrettiklerini benim için yararlı kıl ve bana yararlı olan şeyleri öğrenmeyi lütfet. Bana faydalı olacak ilim nasip et. 

Allah'ım! Günahlarımı bağışla, rızkımı bollaştır ve bana nasip ettiğin rızıkları hakkımda hayırlı kıl. 

Allah'ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve âhiret azabından koru. 

Allahım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen “gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilirsin.” 

Allah'ım! Hayatımı devam ettirdiğin sürece rahmetini, bana günahları terk ettirerek göster. 

Beni ilgilendirmeyen şeylere dalarak bunların yükünü çekmekten kurtar. Senin rızanı kazandıracak şeyleri güzel görmeyi nasip et. 

Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. 


bilir, karşılığını verir. 


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Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O çok yüce, çok büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, hakimdir, kerimdir. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, örneği olmayan şeyleri en güzel şekilde yaratan ve her şeyi bilendir. Yedi kat gökyüzünün ve yüce arşın Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. 

Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi biliyorsun, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. 

Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli 


bir helâktır! Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. 

Bizim için bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. 

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum. 

Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. 

Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir. 

Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. 

Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan eyle. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. (Kullarının) diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. 

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacağız. 

Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. 

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir toplumlara karşı bize yardım et. 

Allah'ım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana, razı olacağın tertemiz ameller yapmayı nasip eyle, ey lütuf sahibi Allah. 

bilir, karşılığını verir. 
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Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. 

Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görünen âlemi de bilen Allah'ım, her şeyin Rabbi ve sahibi, senden başka hiçbir ilâh olmadığına şehadet ederim ve nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınırım. 

Allah'ım! Şüpheden, şirkten, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. 

Allah'ım! Günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım. 

Allah'ım! Çekilmez beladan, isyana düşmekten, hakkımda vereceğin hükmün kötü olmasından ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım. 

Allah'ım! Verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım. 

Allah'ım! Günahlardan ve masiyetlerden sana sığınırım. 

Allahım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalbin katılığından, gafletten, zilletten, yoksulluk ve miskinlikten sana sığınırım. 


Allah'ım! Gündüzün kötülüğünden, gecenin kötülüğünden, kıyamet gününün kötülüğünden, kötülük sahibi kişiden ve kötü komşudan sana sığınırım. 

Allah'ım! Zulmetmekten de zulme uğramaktan da sana sığınırım. 

Rabbim! Bağışla, merhamet et, kereminle affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. 

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Hayat veren de hayata son veren de O'dur. 
Hayır, ancak O'nun elindedir. O, her şeye gücü yetendir. 

bilir, karşılığını verir. 


SİA Sİ ig ar Ya İV Zİ a gi di 


bd 


MAİ 
TRUNK 


ei gli ös Yİ ,431Y Pİ AŞA 
Üz EAZZ LU ga V3 Eki puyaki 
İZİN BE AZİL 1S gd 
gis UZ 3; eri Sablğ e 313 yakl 3 
(SUN Sİ S8) gs Yu gs 
GEZ ELE Yİ ii EEE BUN gi G5 gi liz 
EE YA ill) EŞİK ği pak gi 


ip Eİİ A 9 İY İŞ Dr 


a -. Ded Kğ 
YÜZ yali YI yazi | EU, E 


EZ ES EŞLE A Sağ İŞ EİN a Ja 


İYAkElS ELİ 2.2 ağ İs ARSİN Gİ ES; 


İİ) v3 


, 
# 


all) İZİN yakliş sağ! ALİ 5) eşli 


ML BLI İZ iğ GİİLİ 3 eşli 


z 1. 
ki GUY Üz al İLİ sı ei 


GİY lez Gİ 
ÇİZ AKRAN 3:53 Aİ GL 5 çi İl 
53 vel Za Sİ pi3 553 yad 


ÇAJ GİRDİ AŞ li çi Yale iye! 


DĞN ESİ İĞ İZE İİ al ge 28 dr A öl 
eilsiİZ 45078 Ge İSİ öİ3 G3 3 
Geleli İle gi LEZ 
İDA İS US UR 
ALDİN yâ 65 Geze GAM yad 5 
EĞİ Eyi p” yük 373 NÖ 
Gia e en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. 

Çok yüce ve çok halim olan Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, şerefli ve yüce Arş'ın Rabbidir. 

Allah'ım! Verdiğine engel olunamaz, engellediğine bir şey verilemez, şanına yakışmayan olumsuzluktan münezzehsin. 

Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. 

Rabbimiz! Bize dünyada da âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. 

Allah'ım! Hidayet nasip ettiğin kimseler gibi beni de hidayete erdir. Esenlik verdiklerin gibi bana da esenlik ver. Dost edindiğin kişiler arasında beni de dost edindiklerinden eyle. Bana verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli kıl. Benim hakkımda şer olabilecek şeylere hükmetme ve beni bundan koru. Sen hüküm 


verirsin ve hükmün geçerli olur, sana karşı asla hüküm verilemez. Sana dost olan zelil olmaz, sana düşman olan ise aziz olmaz. Sen çok kutsalsın Rabbim ve çok yücesin. Verdiğin hükümlerden dolayı hamd sana mahsustur. Senden bağışlanma diliyor ve sana tevbe ediyoruz. 

Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Senden selim bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Senden sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlâk ve kadere razı olmayı istiyorum. 

Allah'ım! Zatından güzel şeyleri istiyorum; kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. 

Rabbim! İlmimi artır. Beni hidayete erdirdikten sonra kalbimi eğriltme. 
Katından bana bir rahmet lütfet. Sen çokça lütfedensin. 

Rabbim! Beni, bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat! 

Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. 

Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, ana-babamı ve inananları bağışla. 

bilir, karşılığını verir. 
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Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. 

Allah'ım! Sen ”Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim” buyurdun. Sen asla vaadinden dönmezsin. Beni İslam'a ilettiğin gibi, Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. 

Allah'ım! Senden af diliyorum. Dini ve dünyevi hayatıma, aileme ve malıma esenlik niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Bana lütfettiğin rızık ile beni kanaate eriştir ve verdiğin rızkı bereketli eyle. Elde edemediklerimin yerini hayırlı bir şekilde doldur. 

Allah'ım! Bana takva ver ve beni arındır. En iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve Mevlamsın. 

Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl. 

Allah'ım! Senden beni rahmetine ulaştıracak ve bağışlamana vesile olacak şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı ve sonunda cennetini kazanmayı, cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum. 

Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik vermeni niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Zatını zikretme, zatına şükretme ve sana güzelce ibadet etmekte bana yardım et. 

Allah'ım! Bana, bildiğim bilmediğim bütün iyilikleri vermeni niyaz ediyorum. 
Bildiğim bilmediğim bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum. 

Allah'ım! Cenneti ve beni cennete ulaştıracak her türlü söz ve davranışı nasip etmeni niyaz ediyorum. Cehennemden ve beni ona yaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan da sana sığınıyorum. 

Allah'ım! Gizli veya açık olarak geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Sen dilediğini öne alır, dilediğini geri bırakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. 

Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! 
Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetine koy. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarı ve kazanımdır. 

Allah'ım! Kalplerimizin arasına ülfet kur ve biri birimizle aramızı düzelt. Bizi barış yollarına hidayetle ulaştır. Karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve açık bütün kötülüklerden koru. 

Allah'ım! Bize bereketini, rahmetini, iyilik ve rızkını vererek mesrur et. 


Allah'ım! Bizi bağışla. Bize merhamet et ve tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz, sen tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. 

Allah'ım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ve ailesine de rahmet et. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi; Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ve ailesini mübarek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın. 


